In De Week Gelegd 05-25, 26-01-2025, Verlossende woorden
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Korintiérs 12,12-14.27; Lucas 1,1-4. 4,14-21

7 Op de Griine Woche, Europa’s grootste landbouwbeurs in Berlijn, is Nederland een

0& grote speler. Bij de opening werd het Nederlandse kabinet vertegenwoordigd door
(3' 0(}(\"' Jean Rummenie, staatssecretaris van Landbouw. Deze meldde dat Nederland op

\N agrarisch vlak ‘koploper’ is en wil blijven (Trouw, 20-01-2025). Maar, stikstofuitstoot
van de landbouw dreigt ons land opnieuw juridisch op slot te zetten. In zowel Brussel
als Nederland is kans op coulance nihil. Dan spreekt EU commissaris Christoph
Hansen over het belang van voedselzekerheid en de onmisbare rol van de boer bij
behoud en herstel van de natuur. Hij doet de suggestie dat voor verschillende landen
ook verschillende regels zouden kunnen geleden. ‘Beste speech ooit van een
Eurocommissaris’, reageert de voorzitter van de Duitse boerenbond.

Aan woorden die ‘lucht’ geven, verlossende woorden, hebben wij allemaal nood. Zo horen
wij in de eerste lezing dat de priester Ezra de Wet van Mozes voorleest. Ezra was met 5000
ballingen uit Babylon naar Jeruzalem teruggekeerd, verlost! Op het tempelplein, verbindt hij
het volk opnieuw met de Wet van God. Het volk beaamt geémotioneerd deze handreiking van
God aan zijn kinderen om gelukkig met elkaar te leven. De uitleg van wetten is belangrijk,
want ‘theorie en praktijk’, beide, moeten het welzijn van mensen dienen.

Paulus was geen ‘groentje’, hij kende de Wet van Mozes goed en was bekend met discussie
die wetgeleerden eigen is. Zijn keuze voor het evangelie van Jezus is een keuze voor vrijheid
en elkaar! Daarom zegt hij tot ieder, hoe verschillend ook, die Jezus volgt: ‘jood, heiden, slaaf
en vrije mens, samen vormen wij het Lichaam van Christus.” Voeg je naar elkaar, zo schep je
ruimte. Luister en maak van de ‘letter van de wet’, woorden die mensen verlossen!

Lucas heeft van de verhalen over Jezus een ordelijk verslag gemaakt. Het evangelie
waarin volgelingen van Jezus onderwezen zijn, is betrouwbaar zegt hij. Dan horen
wij hoe Jezus, na zijn doopsel door Johannes, terugkeert naar Galilea en optreedt als
leraar. In Nazaret bezoekt hij de synagoge. Men reikt hem de boekrol van Jesaja aan
en Jezus leest hardop dat de Geest van de Heer armen, gevangenen, blinden en
verdrukten bevrijdt. In de stilte die volgt, zegt Jezus: ‘Dit woord is nu in vervulling
gegaan.’ Daarmee ligt verlossing ook in onze handen.




